Melati windbloem

Indische jasmijn genoemd. De melati is het herdenkingssymbool
geworden voor de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Nederlands-Indié en Azié zijn omgekomen, zowel soldaten als
burgers. De melati is het symbool van verbondenheid, respect,

Een melati is een typisch Indische bloem. Hij wordt ook wel I

betrokkenheid en medeleven.

(5 ) Prek het witte
molentie midden op de
blanwe bloem. Prik de

Prik dit e ook aan de windbloem daarna

punaise. Zovg dat de wieken bovenin het riete.

naast elkaar komen te @jm Bla@ maar!

* Tip: Heb je geen kleurenprinter in huis?

Knip dan de blauwe bloem uit. Trek hem - \ ) nationale herdenking M U S E @ N
over op blauw papier en knip de bloem uit. ((\.4 15 augustus 1945



